
DEZE JONGEN  
 
Ik ben gene mens vur 'n spandoek, 
ik loop nie mee kreten veurop 
maar als 't me niet zint wa ge me aandoet 
dan spring ik er wel bovenop 
ik laot me niet kisten, geen haor op mijne kop. 
 
Refrein: 
Deze jongen, laot ‘m lopen en 
deze jongen, laot ‘m mer doen. 
Deze jongen kunde nie kopen, nee 
deze jongen, vur geen miljoen. 
 
Ik hou nie van sterren en strepen 
geen pet past er op mijnen  bol. 
En patsers, die brassen en vreten 
ik heb er d'n buik wel van vol 
kan 't niet minder, doe me ’n lol. 
 
(Refrein) 
 
En stop me mer nie in 'n hokske 
ik kruip er toch wel weer uit 
want als 't te benauwd of te klein wordt 
breek ik er toch wel weer uit; 
lao-me geworren, ik kom er wel uit. 
 
(Refrein) 
 
En wil ik steeds meer of steeds groter 
ik kom wel weer op de grond 
val mee m'n neus in de boter,  
of soms op m'n kont in de stront 
laot ‘m mer schuiven, da is gezond. 
 
(Refrein) 
 


