HUIS IN 'T BOS
(ttm: G.v.M.)

Dit plekje van de wereld,

dit huis, die tuin erbij;

we hebben 't wel nooit gekocht
maar toch; 't is van jou en mij.

Huis in 't bos, huis in 't bos

zeven kamers en 'n tuin van bomen
huis in 't bos, huis in 't bos

tot de hamermannen komen.

Van hieruit kijk ik naar de wereld
soms als kind en soms als kerel.
Dit is m'n vel, dit is m'n beste pak
ik ken dit huis als m'n binnenzak.
Ik ken de klank van de klinken,
de treden van de trap

en 't licht van ieder uur

en dit huis is ons thuis

voor zolang als 't nog duurt.

Huis in 't bos...

De keukendeur die openstaat na de zomerbui,
de bank waarop we samen praatten

kijkt naar de avond uit

en elke kamer is 'n hoofdstuk

in 't boek van dit huis.

Lege flessen, feesten vol wijn

kapotte glazen van 't zuur venijn.

't Lief en leed van jaren bij elkaar

staat in 'n hoek voor de container klaar.
Ik en de klank van de klinken...

Huis in 't bos...



