
Ik bouw ’n huis 
(t+m: Gerard van Maasakkers) 
 
 
Ik bouw ‘n huis,       
ik zaag ’t hout, ik bak de pannen en de stenen 
en gene storm kumt er dan nog binnen, 
onderaan begin ik aan ons huis. 
 
Ik heb de put gegraven, de fundering gestort 
en ik weet al precies hoe ’t wordt.                                     
Ik kan bekant nie wachten, ‘k heb al pannenbier gekocht 
dus sjouw ik mer en bouw ik steen vur steen en laog vur laog. 
 
Ik bouw ’n huis, 
ik zaag ’t hout, ik bak de pannen en de stenen 
en gene storm kumt er dan nog binnen. 
 
Ik ben d’n architekt, ik ben d’n uuperman,          
ik heb nooit geweten da ik alles kan. 
Ik meet ik stel, ik zweet, ik tel de keien en de kans        
da wij nog vur de winter wonen en de kachel brandt. 
 
Ik bouw ’n huis 
ik zaag ’t hout, ik bak de pannen en de stenen 
en gene storm kumt er dan nog binnen, 
onderaan begin ik aan ons huis. 
 
Mee ‘ne gebroken rug ‘s aovonds in de caravan, 
ik spring ’n gat in de lucht as ik boven ben. 
Ik kan bekant nie wachten, en ’t pannenbier wordt schraol 
mer op ‘nen dag dan ben ik boven; kijk, ‘k heb ’t gehaald. 
 
Ik bouw ’n huis,  
ik zaag ’t hout, ik bak de pannen en de stenen, 
en gene storm kumt er dan nog binnen. 
 


